Aardbeienteeltin Leeuw

Op een nacht, bij volle maan, in 1870 zou een man uit Vlezenbeek op pad
Zijn gegaan naar Dilbeek om er een aardbeiplant te stelen. Feit of fictie?
De aardbei zou vanaf dan, en steeds meer, in Vlezenbeek geteeld worden.
Maar waar kwam deze vrucht dan vandaan?

Amédée Frézier

Deze Franse marineofficier trok in 1712 naar
Chilienbracht van daar enkele aardbei-
planten mee. Ook hier kenden we al enkele
eeuwen aardbeiteelt, maar dit waren kleine
wilde bosaardbeien. De Chileense plantjes
brachten veel grotere vruchten voort die
duidelijk in de smaak vielen. Mijnheer Frézier
leverde de planten aan de Koninklijke Tuin

in Parijs, vanwaar de hoveniers ermee aan
de slag gingen. Van daaruit verspreidde de
nieuwe aardbei zich via kasteeltuinen door
Europa. In het Pajottenland waren het waar-
schijnlijk de kasteelheren van Itterbeek die
rond 1860 de eerste Chileense aardbeien
kweekten. Daar bracht een Vlezenbeekse
landbouwer volgens de legende dus een
nachtelijk bezoek dat zeer vruchtbaar zou
Amédée Frézier ) blijken...

Roem van Vlezenbeek
Op korte tijd vervangt de aardbeiteelt hier de traditionele hop-
teelt. De hopteelt was niet meer concurrentieel genoeg metde

hop uit Duitsland. In de aardbeiteelt kon een nieuwe kostwinning

gevonden worden. In de loop der jaren zouden hier verschillende
nieuwe soorten ontwikkeld worden. Vele daarvan zijn intussen al
lang vergeten of niet meer vindbaar, maar sommige blijven tot de
verbeelding spreken. Denk aan Roem van Vlezenbeek, Coda, ...



; Mandendraagster

De gunstige ligging van Vlezenbeek was een groot voordeel voor
de kwekers: in het nabije Brussel waren gegadigden genoegom
hun opbrengst aardbeien te slijten. Daarvoor trokken de kwekers’s
nachts te voet met manden vol rood fruit naar de markt. Ook vrou-
wen droegen manden tot 30 kg naar Brussel. Rijkere landbouwers
konden al eens een hondenkar inschakelen. Met de komst van de
boerentram in 1888 zou de rit, alhoewel nog altijd 's nachts, toch
een pak makkelijker worden. De spoorwegen lieten toe dat tot 50
kg fruit gratis mocht worden vervoerd.

De Vlezenbeekse tramhalte lag ter hoogte van voormalig cafeé ‘Bij
Juwet’, op het kruispunt van de Pedestraat en de Lenniksebaan.
Deze locatie wordt gekozen om vanaf 1921 een lokale markt te
organiseren.

13 juli 1905 werd ‘De Vereenigde Aardbezienplanters’ opgericht. Deze
organisatie verenigt een aantal Vlezenbeekse aardbeikwekers om
hun belangen te behartigen. Bij de oprichting telt de vereniging een
twintigtal leden, maar bij haar 75-jarig bestaan gaat ze prat op liefst 135
leden. De vereniging organiseerde lessen, legde proefvelden aan en
hielp bij de verdeling. Er werden zelfs tentoonstellingen gehoudenen
de Vlezenbeekse aardbeifeesten werden in het leven geroepen! Maar
zo snel de opgang van de teelt, zo steil de teloorgang...

Bron: LEWE, jg. AANVULLEN, 100 jaar aardbeienteelt in Vlezenbeek.

SMAKELIJK FRUIT,LOKAAL GETEELD

Een Belg eet vandaag jaarlijks gemiddeld 1,6 kg aardbei-
en, een Chinees meer dan 4 kg per jaar. De rode vrucht
heeft sinds de reis naar Chilivan Amedée Frézier een hele
weg afgelegd en wordt wereldwijd geteeld en geprezen.
De veranderende teelten zorgdenin de tweede helft

van vorige eeuw voor een ineenstorting van de lokale
aardbeimarkt. De verbeterde technieken zorgen er ook
voor dat er het hele jaar door aardbeienin het rek van de
supermarkt liggen. De natuurlijke bloeitijd van de plant is
mei —juni—juli. Aardbeien die in volle grond de tijd krijgen
om op smaak te komen zijn van een heel andere orde dan
die gekweekt in serresin de herfst- of lentemaanden.

Wees dus zeker geduldig en wacht tot je in mei de bordjes
ziet verschijnen bij vele boerderijen: aardbeien te koop. Je
smaakpapillen zullen je dankbaar zijn!

37 correcte antwoorden kregen
we van jullie. Bedankt hiervoor!

Een onschuldige hand maakte de
winnaars van dit jaar bekend:

1. Michele Gheenens
2 . Guy Hemmerechts
3 ' Maurice Pappaert

Proficiat! Jullie krijgen van ons een
mand vol lekkere streekproducten
en worden gecontacteerd omdeze
opte halen.

Het correcte antwoord:
“Samen houden we het boeiende Leeuwse
erfgoed springlevend’”.




