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De Leureschuur was een oude boerderij
in het Leeuwse gehucht Rattendaal,
opde grens met Vlezenbeek. Het is
eenplek die verbonden blijfft met oude
volksverhalen en gehuldisin mysteries.
De afgelegen ligging, verscholentussen
de veldenrecht tegenover de kerk van
Vlezenbeek, draagt daar ongetwijfeld
aan bij. Ineen krantenartikel uit 1940 lezen
we: "Er staat daar een grote notenboom
endaaromheen struikgewas, zodat het
woonhuis zelf bijna gansis verborgen
tussendebomen." (Het Nieuws van de
Dag, 13 oktober 1940).

De vrouwendie er woonden, hadden
nauwelijks contact met de buitenwereld.
Tiidens de Eerste Wereldoorlog zouden
ze zelfs bijeen overval op een brandstapel
ziingegooid alsof het heksen waren. Wat
daarvan waar is, blijft onduidelijk, maar

het draagt wel bijaan het duistere imago
van de Leureschuur. Het is vandaag

moeilijk om feiten van fictie te achterhalen.

Hetklinkt alvast als een plek diein oude
verhalen werd gebruikt om kinderen
schrikaantejagenomhenerwegte
houden.

De mythe kreegeen
extra dimensie in oktober
1940, toen eenbrutaleen
nooit opgeloste moord
plaatsvond.

Opdat moment woonden er twee
hoogbejaarde zussen: Joanna (83) en
Marie (75) De Broeyer. Ze haddenal
vaker ongewenst bezoek gekregen.In
de buurtdeed het geruchtderonde dat
ze geld hadden, maar dat ze dat niet thuis
bewaarden. Bijeerdere inbraken werd er
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nauwelijks iets buitgemaakt.
Opdonderdag 10 oktober
merkte de postbode op dater
niemand opendeed. Hijvond
het verdacht en verwittigde de
politie. Die trof Marie dood aanin
huis. Joannalag zwaargewond
inde stallingen, vermoedelijk
altwee adrie dagen. Zeleefde
nog, maar was er slechtaantoe.

Wat de speurders aantroffen,
was schrijnend. De hoeve lag
ervervallen bij. Twee dagen
lang bleef het Parketende
rijkswacht van Zuunter plaatse omalleste
onderzoeken. De chaos was zodanig dat
het moeilijk te zeggen was wat door de
inbrekers was vernield en wat er gewoon
altijd zo had bijgelegen. Opruimen leek
indecennianiet meer gebeurd.Ineen
vervallen hok zatentwee varkensvan
meer dan een jaar oud, ze wogen amper
45Kkilo, veel te weinig.

Joannawerd overgebracht naar het
Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel. Ze
knapte wat op, maar haar verklaringen
waren onsamenhangend. Ze mompelde
iets over “patatten”... Waren de daders
misschien uit op aardappelen? Of toch op
derantsoenzegels die verdwenen bleken:
het enige dat écht leek te ontbreken.

Wat er precies gebeurdis, blijft tot op
vandaag onduidelijk. Ook over Joanna's
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lotis weinig geweten. Een man uit
Vlezenbeek werd kort opgepakt, maar
weer vrijgelaten na verhoor. De zaak werd
nooit opgelost. De moord versterkte
alleen maar het mysterie rondde
Leureschuur: een plek die nog steeds tot
de verbeelding spreekt.
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