Kapel Onze Lieve
Vrouw van Mesen en
Chéevremontende
Kaarskensprocessie

In Sint-Laureins-Berchem stond tot voor kort een kapel
langs de Postweg, voor wat inwoners nog steeds ‘Pavilux’
noemen. De kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van
Mesen en Chévremont is verdwenen, maar enkel om
binnenkort iets verderop opnieuw te verrijzen. Intussen
houden wij in deze Erfgoed Express de herinnering aan de
kapel levend.

In de voorgevel van deze bakstenen kapel is een natuursteen
gemetst met volgende inscriptie waarin bouwdatum en oprichters
voorkomen:

“Deze kapel is gebouwd den 15 julius 1875 - ter eere van
Onze Lieve Vrouw van Meesen - en Onze Lieve Vrouw

b van Chevremont - door C. F. Huyghens kleyndochter van
- wylen Tobias Crokaert en Joanna Maria -Schoonjans in
leven pachter en eygenaer - in deze parochie.”

Mesenis een stad ten zuiden van leper, vlakbij de Franse grens
waar inde 11® eeuw het eerste vrouwenklooster van Vlaanderen
werd opgericht. Vanaf de 17¢ eeuw werd het vooral een gekend
bedevaartsoord ter ere van O.LV.van Mesen. Chevremont ligt dan
weer in Chaudfontaine, Wallonié. In 1863 werd de spoorlijn naar
Luik geopend, met halte in Chaudfontaine, waardoor de bedevaar-
ders er makkelijker hun weg naartoe vonden. Op 4 mei 1874 trek-
ken meer dan 20.000 mensen op bedevaart naar Chévremont,
om er te bidden voor paus Pius IX. Zou de bouwer van deze kapel
aan deze bedevaart hebben deelgenomen en er zo van onder de
indruk zijn dat ze een jaar later de kapel opdraagt aan de O.LV.van
Chévremont?

Kapel t.hyv. Pavilux in _2_0?_1




Kapel OLV van Mesenen
Chevremont tijdensde

Kaarskensprocessie

Zo vertrekt maandag 31 mei 1954 de Kaarskensprocessie aan
de kerk van Berchem met zo'n 500 deelnemers. In het verslag-
boek van het Mariacomiteit lezen we dit:

“Het bezoek aan de eerste Mariakapel, gelegen aan het
hof Van Wilderode (Pavilux) was enig mooi; de kapel
stond schoon in het licht van brandende lampen; de
massa met hun brandende kaarsen schaarde er zich
rond; E.H. Pastoor las enkele gebeden en in de vallen-
de avond klonk het enig mooie lied van ‘De veldkapel'.

Bedevaartstraditie in Sint-Laureins-Berchem Weldra werd de tocht verder gezet: langsheen het

Dat blijft gissen, maar de kapel krijgt later wel haar eigen kasteelbos waar vele brandende kaarsen 'n toverachti-
kleine bedevaartstraditie. Bij het begin van de Tweede ge aanblik gaven.”

Wereldoorlog wordt ze opgenomenin eenjaarlijkse

bedetochtingericht door pastoor Peremans, eerwaarde Een mooie traditie werd geboren. Nog altijd kan je op 31
van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. Hij wil de mei- mei meestappen in de Kaarskensprocessie van Sint-Lau-
maand, traditioneel opgedragen aan O.L V., mooi afsluiten reins-Berchem en Oudenaken.

en lanceert een nieuwe traditie waarbij vanaf de kerk van
Berchem gewandeld wordt langs de drie kapellen van
Sint-Laureins-Berchem. Bij de kapellen wordt halt gehou-
den om lof te zingen en de rozenkrans te bidden.

1954 Mariajaar!

1954 werd door paus Pius Xl tot Maria-

jaar uitgeroepen. De opvolger van Pere- Heh jij foto’s van de
mans, E.H. Blanchard, wou de jaarlijkse Kaarskensprocessie?
bedetocht nog extra glans geven en riep Laat het ons dan
de Kaarskensprocessie in het leven. De zeker weten!

fanfare kon ook deelnemen eninwoners
uit omliggende parochies zouden wor-
den uitgenodigd. Omdit in goede banen
te leiden, werd een heus Mariacomiteit
in het leven geroepen. Ere-leden zouden
de kas spijzen met 100 frank per jaar en
ook de leden van het comiteit zouden
financieel bijdragen.

P

Bron Georges Desmeth, LEWE jg 37, nr 1-2.

‘ =
We willen werk maken van het herstellen van Enkele van de stichters van het Mariacomiteit v..n.r.: koster Marcel Sluys,
kapellen in nood. Ben jij een handige harry riel Debrael van herberg ‘De Blauw’, tevens bieruitzetter, Pierre Meert,
of harriét en wil je graag een klein metsel- jachtwachter Henri Derauw, veldwachter van Sint-Laureins-Berchemen
werkije voor jouw rekening nemen? Of zie je Gaasbeek Henri Van Belle.

het wel zitten om wat te schilderen of kleine
reparaties uit te voeren? Contacteer ons via
erfgoed@sint-pieters-leeuw.he!



