
Les Petites Abeilles – De Bijtjes worden opgericht door 
Juliette Crousse en haar nichtje Valentine, 13 en 12 jaar 
oud. Zij vernamen dat een vader gevangen gezet was 
na het stelen van een brood voor zijn hongerige familie. 
Ze besluiten de man te helpen en richten prompt hun 
eigen liefdadigheidsinstelling op. Het eerste jaar telden ze 
132 leden en in 1912 hebben ze er al 4.000.

In 1921 wordt in het Waals-Brabantse Piétrebais een 
sanatorium ingericht op een kasteeldomein; de droom 
van de stichters is werkelijkheid. Hier wordt in 1929 een 
nieuwe weg ingeslagen: men kiest voor een meer 
heelkundige richting. Kinderen met zware aandoeningen 
zoals hersenverlamming of de restletsels van 
kinderverlamming worden hier geholpen. Op het domein 
is ook ruimte voor het geven van onderwijs. In september 
1944 wordt het instituut echter vernield door de Duitsers 
en moeten De Bijtjes op zoek naar een nieuwe locatie.

Vijf dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
worden De Bijtjes onder hoge bescherming geplaatst 
van Prinses Marie-José van België en andere 
hoogwaardigheidsbekleders, zoals de president van  
Frankrijk en de burgemeester van Brussel. De Bijtjes krijgen 
er een taak bij: ‘Toevluchtsoord voor Vluchtelingen’ te 
Brussel. De eerste jaren wordt sterk ingezet op kantines 
voor voeding voor kinderen jonger dan drie jaar: 51 
kantines verdelen meer dan 14.000 rantsoenen. En het 
werkt: de kindersterfte daalt in volle oorlogsperiode. 

 

Voorgevel Inkendaal

Kantine voor kinderhulp

Bad voor watertherapie 


