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Tijdens de taalklas op woensdagavond
kozen de cursisten een onderwerp voor
dit magazine. Lees hier hun artikel over
G-sport .
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G-SPORTG-SPORT

Wat betekent G-sport?
G-sport is de algemene benaming voor de
mindervaliden sport.

Ken je een bekende G-sporter? 
Marieke Vervoort is de bekendste atlete,
al is zij helaas overleden. Dankzij haar
heeft België Olympische medailles en
wereldtitels gewonnen in het wheeleren.

Zijn er in Sint-Pieters-Leeuw ook goede
G-sporters? 
Ja, we kennen geen G-sportclub in Sint-
Pieters-Leeuw, maar er zijn wel goede G-
atleten want onze leraar zijn dochter
Femke doet aan G-sport.
Zij is met zittend kogelstoten,
discuswerpen en speerwerpen begonnen.
Nu doet zij ook wheeleren in de categorie
100-200-400 meter.

Hoe oud is Femke? 
Ze is 20 jaar oud en heeft een tweelingzus
Jona. Ze doet al sinds 2019 aan G-sport.

Heeft ze al prijzen gewonnen?
In 2022 en 2023 werd zij Belgisch
kampioen speerwerpen en zij behaalde
meerdere zilveren medailles in de
disciplines wheeleren, kogelstoten,
speerwerpen en discuswerpen.

Krijgt zij ondersteunning? 
Zij is een beloftevolle jongere en kan
gelukkig rekenen op steun van enkele
sponsors en op giften van mensen van
Sint-Pieters-Leeuw. Want een wheeler
kost snel om en bij de 6.000 euro en voor
een stage in het buitenland moet je 2.500
euro rekenen.

Conclusie 
De G-sport is een goede kans voor
andersvaliden om zich te ontwikkelen. Wij
hopen dat de G-sport nog veel aandacht
krijgt.

TEKST:
Melissa, Celine, Imene, Jean-Marie,
Ahmed, Nicole, Chrisophe
FOTO: Christophe Debbout
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Op woensdag 30 april zijn we samen gaan
wandelen. Er waren 9 mensen aanwezig.
Wij, de cursisten van Ligo Halle-Vilvoorde,
Gilberte en Rosette, de bewoners van
dienstencentrum ‘t Paviljoentje, begeleidster
Nadia en 2 leraressen: Marijke en Hilde.

We wandelden langs de vijvers in Ruisbroek.
Onderweg hoorden we de vogeltjes, de
kikkers en de autosnelweg.
We zagen de fietsbibliotheek en enkele
ganzen. We roken ook daslook in het bosje.
Er waren ook vervelende muggen.
We wandelden langs een bedrijf waar ze
identiteitskaarten maken en langs de
sporthal ‘AJ Braillard’. Onderweg maakten
we enkele opdrachten in onze werkbundel.
We hebben veel gepraat met de bewoners.
Nadien dronken we een lekkere tas koffie in
het dienstencentrum.

Het was een superleuke activiteit!

MET LIGO
OP STAP
in Ruisbroek

TEKST EN FOTO:
Jouhayna, Helena, Marcia en Babiche
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België is op veel vlakken een goed land om
te wonen. Er zijn veel kansen om te werken.
Het sociale systeem, het onderwijs en de
gezondheidszorg zijn zeer goed, en er is
veel solidariteit in het land. Toch is het als
nieuwkomer soms moeilijk om je aan te
passen. Je mist je familie, en je integreren in
de samenleving is niet gemakkelijk. Om te
beginnen is er de taal natuurlijk. En in België
krijg je niet met 1 nieuwe taal te maken,
maar meteen met 3. Het geeft aan dat
België politiek gezien een zeer complex land
is, met regels. Héél véél regels. Het is als
nieuwkomer soms moeilijk om je weg te
vinden in de bureaucratie. Er is veel
papierwerk, er zijn veel belastingen en niet
genoeg woningen. De wachtlijsten zijn soms
lang. 

MOEILIJK
IMMIGREREN
MAAR TOCH TOF

Verhuizen naar een ander land vergt heel
wat moed. Je moet heel wat uitdagingen
aangaan. Wij vroegen aan enkele
deelnemers van Café Combinne in LDC
Meander om hun ervaringen te schetsen.
Wat ging er goed? Wat liep er stroef? En
hoe moeilijk was het om je te integreren in
Sint-Pieters-Leeuw?
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Je voelt je soms alleen en in de steek
gelaten, de antwoorden zijn niet altijd
duidelijk of er is geen opvolging, en een
integratietraject kan voor sommige mensen
zeer duur zijn. 

Hoewel Belgen vriendelijke mensen zijn met
veel humor, kan het - zeker in het begin –
moeilijk zijn om goede contacten te leggen
omdat Belgen over het algemeen een
gesloten karakter hebben als ze je nog niet
goed kennen. Je verplaatsen is ook niet
eenvoudig omdat het openbaar vervoer niet
altijd even duidelijk is.

Hoe zit het dan specifiek met anderstaligen
die in Sint-Pieters-Leeuw terecht komen? Er
blijkt toch een grote mate van tevredenheid
te zijn. Er is veel informatie beschikbaar, de
begeleiding is goed, je krijgt veel hulp en er
zijn veel integratiekansen. Zo zijn er
bijvoorbeeld kookactiviteiten, kan je gaan
fietsen met een taalbuddy, naar de bib en
het Colomapark, of naar de Café Combinne
sessies om je Nederlands te oefenen.

Samengevat: Als we een score moeten
toekennen, dan geven we Sint-Pieters-
Leeuw voor de sociale steun een 8/10, de
vriendelijkheid van de bevolking een 8/10,
en de administratie een 7,5/10. 

TEKST:
Cafe Combinne - groep maandagavond
Ina, Otilia, Alina, Patrycja, Rafael, Dominique, Michel, Helena, Todor
FOTO’S: freepik.com 7



CAFE
COMBINNE

in de bibliotheek
We vertellen graag over Café Combinne op vrijdag. 

We komen elke vrijdag samen om met Sonia in de bibliotheek het Nederlands te oefenen. 
We zitten op een toffe locatie midden in de natuur met veel boeken, kranten en
spelletjes. We krijgen koffie, thee of chocolademelk. Bij mooi weer kunnen we zelfs op
het terras zitten. 

We spelen Scrabble, Rummikub, … We lezen artikels in de Wablieft, of soms een
moeilijkere tekst uit een tijdschrift of krant. Op die momenten wordt er heel wat gelachen.
Het was zo erg dat we een opmerking kregen van een andere bib-bezoeker. Hij kreeg
wel ongelijk aan de balie. Nu hebben we een bord met ‘Hier oefenen we Nederlands’ op. 8



Bij het bekijken van de gemeente-info
kregen we zin om nog meer Nederlands te
oefenen en sloten we aan bij activiteiten in
LDC de Wilg: Fit en Fun, borduren, breien en
haken, … en andere nieuwe
handwerktechnieken. Je praat er vaak met
andere (meestal) dames. 

Wij wonen al langer in de gemeente en nu
krijgen we meer vrienden en kunnen we
meer deelnemen aan activiteiten. 

TEKST EN FOTO’S:
Aurélia, Marie Rose, Amalia, Rafaël 
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‘DAG
VREEMDE
MAN’
Reacties op de
voorstelling

“Ik was aangenaam verrast door de
theatervoorstelling. Ik vond het echt leuk.
De muzikanten zongen allemaal heel
goed. De liedjes waren echt plezant om
naar te luisteren. Ook al begreep ik niet
alle songteksten, dan nog heb ik de
voorstelling goed kunnen volgen dankzij
de kleine sketches tussen de liedjes door.
Het was een goede mix van emoties en
humor, dus vond ik de voorstelling heel
goed. Het was een heel leuke avond!”

Hélène 

Op 14 mei kwam Theater a tot z naar
Sint-Pieters-Leeuw met de voorstelling
‘Dag vreemde man’. Enkele cursisten
van CVO Crescendo geven een reactie.

FOTO’S: Theater a tot z
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“Vorige woensdag ben ik naar het theater
gegaan. Vóór de start van de voorstelling

was ik heel ongeduldig om naar de
verschillende liedjes te luisteren. Na het

concert was ik gelukkig. Het was een tof
moment. Ik vond hun liedjes zeer mooi. De

muzikanten zongen heel goed. En tussen de
liedjes spraken ze Nederlands: ik begreep

alles! Ik was echt trots. Dank je wel,
Annelies, voor dit initiatief want ik vond het

echt leuk.”

Florence 

Sabine 
“Ik vond het theaterstuk “Dag Vreemde
Man” echt leuk. De artiesten hadden
plezier in hun rol. Ze wisselden elkaar
goed af: dans, zang en sketches. Ik kende
sommige liedjes al. Het was gemakkelijker
om de sketches te begrijpen dan de
liedjes. Het was interessant om mensen
van verschillende afkomst te zien die zich
in het Nederlands uitdrukken. Ik heb nu
ook het cultureel centrum de Merselborre
in Vlezenbeek ontdekt en ik zou er graag
nog meer shows zien.” 
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Ik kom uit Marokko en ik
woon nu al jaren in
Vlaanderen. De
Nederlandse taal is niet
gemakkelijk. Daarom ga ik
elke vrijdag naar de taal-
klas in LDC De Wilg. Ik doe
dat heel graag en ik krijg
altijd hulp van Leen. We
lezen en praten samen.
Soms maken we grapjes in
de les en dat maakt het
leven leuker!

Ik leer Nederlands omdat
ik mezelf zekerder wil
voelen tijdens gesprekken
op school met de juffen
van mijn kinderen, maar
ook aan het loket in het
gemeentehuis of bij de
dokter. Naast de taal
leren, wil ik ook meer deel
uitmaken van de gemeen-
schap. Ik vind mijn
Nederlands nog niet goed
genoeg en daarom blijf ik
oefenen met Leen en met
mijn kinderen. Het is fijn
om te leren.

Ik wil de gemeente
bedanken voor de oefen-
kansen en ik wil ook Leen
bedanken voor het geduld
en de warmte die ze geeft
aan haar studenten.

– Hanan

12

NEDERLANDS
LEREN
in de taalklas bij juf Leen

ILLUSTRATIE: A.B.

In de taalklas kan je bij een vrijwilliger de basis van het
Nederlands leren. Dit is een opstapje naar een officiële
cursus die je kan volgen via LIGO of CVO Crescendo.
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Ik kom uit Marokko. Ik heb 3 kinderen en
woon al bijna 20 jaar in België. Vroeger
woonde ik in Brussel maar al 6 jaar woon ik
in Sint-Pieters-Leeuw. 
Ik spreek Frans, Arabisch en een beetje
Nederlands. Ik wil Nederlands leren omdat ik
in een Vlaamse gemeente woon, maar ik
vind het een moeilijke taal en ik kan het niet
zo vaak oefenen. Thuis spreken mijn
kinderen en mijn buren vooral Frans met mij.
Daarom besloot ik om bij juf Leen
Nederlands te leren in LDC De Wilg.

De taal is belangrijk om goed te kunnen
communiceren met anderen, bijvoorbeeld in
de gemeente, op school, in de winkel en met
buren. Door Nederlands te spreken, begrijp
ik beter wat mensen zeggen op straat of in
het nieuws.
Nederlands leren is soms moeilijk voor mij en
dat zorgt ervoor dat ik kan blokkeren. Toch
voel ik me trots als ik een gesprek kan
voeren. Dat geeft mij meer zelfvertrouwen. 

– Nezha

Ik koos om Nederlandse
les te volgen omdat ik in
een Nederlandstalige
gemeente woon. Ik vind
het belangrijk om de taal
te begrijpen en te spreken.
Ik wil mijn kinderen
kunnen helpen met hun
huiswerk en daarvoor heb
je kennis nodig van het
Nederlands. Hoe meer
woordenschat je hebt, hoe
gemakkelijker je kan
communiceren. 

Ik koos voor de les op
vrijdag omdat ik graag in
een groep les volg. Het
motiveert me om in groep
te leren, en je hebt op die
manier veel kansen om
met anderen te praten.
Vroeger had ik veel schrik
om fouten te maken, maar
nu voel ik me al veel
zekerder en durf ik meer
praten. 

Sinds ik met de lessen ben
begonnen, merk ik al veel
voordelen. Ik begrijp
sneller wat mensen
zeggen, ik heb nieuwe
woorden geleerd en de
dialogen in de klas helpen
me om meer vertrouwen
te krijgen. Dankzij de
lessen durf ik spreken, en
dat is voor mij een grote
stap vooruit!

– Awatif

FOTO: Leen Ollevier



MAAK
KENNIS MET

ENKELE PORTUGESE DEELNEMERS VAN
CAFE COMBINNE OP WOENSDAG NEMEN
JE GRAAG MEE OP DOORREIS IN
PORTUGAL.

Portugal is een klein land maar erg mooi om
te bezoeken. Portugal staat bekend om haar
prachtige landschappen, lekker eten en
vooral de heerlijke zoetigheden. De mensen
zijn er erg gastvrij en hebben mooie
verhalen om te vertellen. Ook de Portugese
steden zijn prachtig.

In Minha kan je verschillende monumenten
bezoeken zoals Romaanse kerken, kastelen,
forten en stromen. Als je er bent moet je ook
de traditionele gerechten stokvis of rijst met
eend proeven. 

Natuurlijk moet je Porto bezoeken. De
prachtige kathedraal, het paleis en de Luis-
brug zijn echte blikvangers. Hier kan je niet
weg zonder een glas porto te drinken.

Portugal
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De stad Coimbra staat bekend als een
historische universiteitsstad. Deze stad
kan je zeker ook met kinderen bezoeken.
Er is een oud kasteel en het klooster van
het Heilige Kruis. 



TEKST: An, Paula, Fernanda en Celina
FOTO’S: freepik.com

WE WENSEN JE EEN MOOIE REIS IN PORTUGAL!

In het Zuiden van Portugal ligt de
hoofdstad Lissabon. Hier is veel te
bezoeken. Denk maar aan de toren van
Belem, het kasteel van Sint-Joris, het
Geronimoklooster, … De muziekliefhebber
moet zeker naar een Fadoshow gaan, dat
is traditionele volksmuziek. Proef zeker
ook de beroemde pastéis de nata. 

Als je Portugal met de auto bezoekt, is
het een mooie ervaring om via Alentejo te
gaan. Dit gebied is bekend om de groene
landschappen en kurkbomen. Deze kurk
wordt gebruikt voor flessenkurken,
tassen, koffers en portefeuilles. 

We mogen natuurlijk de Algarve niet
vergeten. In dit zeer toeristisch gebied
kan je prachtige stranden bezoeken!

Ik heb 3 kleinkinderen. Ik heb het geluk dat ik een kleindochter heb. Haar naam is Abby.
Zij is vriendelijk, sociaal en helpt graag. Ze is 2,5 jaar oud en is recent gestart op school.
Ze is de dochter van mijn zoon. 
Mijn dochter heeft 2 jongens. Mijn kleinzoon Aiden is 10 jaar. Hij zit in het vijfde leerjaar.
Mijn andere kleinzoon Kylian is 8 jaar oud. Hij zit in het derde leerjaar.
Ze gaan dikwijls zwemmen en ze houden van puzzelen.

– Juliana

Mijn kleinkinderen
FOTO: freepik.com
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Ik ben getrouwd en woon al bijna 27 jaar in België waarvan
eerst 2,5 jaar in Halle en dan 24,5 jaar in Sint-Pieters-Leeuw.
Ik heb het gevoel dat ik in mijn tweede land ben omdat ik hier
al langer woon dan in mijn geboortestad, Nador.

Malika

Ik ben 22 jaar en woon in Sint-Pieters-Leeuw. Ik ben niet
getrouwd.  Samen met mijn moeder, mijn 3 broers en mijn zus,

kwamen wij 1 jaar geleden naar België, als vluchtelingen uit
Rwanda. Wij kwamen terecht in het opvangcentrum in

Alveringem, waar we 6 maanden verbleven. Mijn hobby's zijn
dansen, wandelen en koken. Mijn lievelingsgerecht is “Isombe”

(foto), op basis van cassavebladeren en cassavemeel.

Annuarite

Alina
Ik kom uit Zwitserland en ben naar België gekomen voor de
liefde. Mijn partner is een Belg. Ik vind dat de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw heel goed georganiseerd is en de vele
activiteiten zorgen ervoor dat de bevolking banden kan
smeden, samen kan zijn en zich niet alleen hoeft te voelen.
Het is een gemeenschap waarin iedereen elkaar ondersteunt
en ervoor zorgt dat er altijd interactie is, van jong tot oud.
Vergeleken met andere gemeenten hou ik van Sint-Pieters-
Leeuw omdat het een levendige gemeente is.
Ik heb nog een grote liefde en dat is Urak, mijn hond. Hij is
een Leonberger en is 5 jaar oud. Hij kan tot 12 jaar oud
worden. We gaan elke dag wandelen en spelen dan in het
gras. Misschien gaan we ooit wandelen met hem tijdens een
volgende Café Combinne. Dat zou ik leuk vinden. 

CAFE COMBINNE 
OP DONDERDAG
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TESKT EN FOTO’S: 
Malika, Annuarite, Alina, Désirée, Asmaa en Farida



Ik ben van Anderlecht verhuisd naar Sint-Pieters-Leeuw en 
dat is nu bijna 25 jaar geleden. 
Na een paar dagen in ons huis, moesten wij ons gaan inschrijven in het gemeentehuis
en daar begreep ik al snel dat ik Nederlands moest leren. Omdat ik werkte, besliste ik
om een avondcursus Nederlands te volgen in Negenmanneke; 3 keer per week en dat 
gedurende bijna 3,5 jaar. Nadien was ik werkloos en heb ik via VDAB een opleiding
gevolgd in de zorg bij Familiehulp en dit anderhalf jaar lang. Mijn stage deed ik in het
WZC Sint-Antonius. Ik mocht er na mijn opleiding direct starten als zorgkundige. Ik
heb er 12 jaar gewerkt en altijd Nederlands gesproken met collega’s en bewoners.
Sinds 2 jaar ben ik gepensioneerd en ga ik naar Café Combinne om mijn Nederlands
te onderhouden. 
Ik hou van pikant eten en mijn lievelingsgerecht is
‘la rougaille saucisse’. Ik ben geboren in Mauritius 
en België is sinds 1976 mijn tweede land. Ik ben heel 
gelukkig hier, in Sint-Pieters-Leeuw.

Désirée

Ik kom uit Marokko en woon al bijna 17 jaar in Sint-Pieters-Leeuw. 
Het is een rustige en veilige plek waar ik graag woon.

Wat ik fijn vind aan Sint-Pieters-Leeuw zijn de groene plekken, de
goede organisatie en de vriendelijke mensen. Ik voel me er goed en

veilig. Het is een belangrijk deel van mijn leven geworden.
Ik heb er veel geleerd, mijn gezin is hier opgegroeid en ik heb er

goede vrienden gemaakt. De gemeente wordt steeds beter en ik
hoop dat dat zo blijft. Ik wil de mensen die verantwoordelijk zijn

hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Ik waardeer hun openheid
en respect voor andere culturen. Dit laat zien dat ze samenwerken

voor vrede en goede relaties tussen iedereen.

Asmaa

17

Ik kom uit Marokko waar ik basisonderwijs en secundair onderwijs heb
gevolgd. In 2003 ben ik naar België gekomen omdat ik een beter leven
wilde. In Brussel studeerde ik aan de hogeschool. Mijn hobby's zijn
wandelen en knutselen. Vroeger woonde ik in Brussel en nu woon ik in
Sint-Pieter-Leeuw. Ik vind dat er in deze gemeente plekken zijn waar je
Nederlands kunt leren en ook hulp kunt krijgen bij administratieve
formaliteiten.

Farida



TESKT EN FOTO’S: 
Alina, Marie-Rose, Aurelia en Sonia 

DE CAFE COMBINNE GROEP VAN
VRIJDAG GING NAAR DE PLANTENTUIN
VAN MEISE
Het was een heldere en frisse ochtend toen
we aankwamen bij de plantentuin van
Meise, één van de mooiste botanische
tuinen van Europa.  

Alina had aangeboden om ons veilig met de
auto naar daar te brengen. 
De geur van gras en pas bloeiende bloemen
verwelkomde ons en het beloofde een dag
vol natuurlijke schoonheid en rust te
worden. Onze wandeling begon bij het
prachtige Kasteel van Bouchout, een
fascinerend gebouw omgeven door een
pittoresk meer. Na de geschiedenis van het
kasteel te hebben verkend, betraden we de
botanische tuin, waar spectaculaire serres
en collecties bomen en planten van hier en
van over de hele wereld, ons opwachtten.

UITSTAP
Plantentuin
Meise
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Vooral de tropische serre voerde ons mee
naar een exotische wereld van weelderig
groene bladeren, felgekleurde bloemen en
vruchten. 

Vervolgens liepen we over de paden die het
grote park doorkruisen en stopten we bij
eeuwenoude bomen en vijvers vol eenden
en zwanen. Bij elke stap ontdekten we
nieuwe betoverende uitzichten en leerden
we interessante weetjes die de tuin rijk is. 

Rond 13 uur namen we een welverdiende
pauze in een drankgelegenheid in het park,
waar we genoten van een lekkere koffie of
thee. 

We vervolgden onze wandeling, maar we
hebben niet alles kunnen bekijken. We zullen
nog een keer terug moeten. Het park is heel
groot. 

We keerden terug met een hoofd vol
beelden en een gesterkt gevoel van
verbondenheid binnen ons groepje, om nog
maar te zwijgen van de vooruitgang die we
hebben geboekt met het gebruik van het
Nederlands. 

Hartelijk dank aan Sonia en de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw. 
Het was een bijzondere dag.

Participeer aan UiTPASactiviteiten en spaar punten! Ruil je punten in voor toffe
voordelen. Je kan een UiTPAS kopen op 3 locaties: Landhuis de Viron,
Wildersportcomplex en het Sociaal Huis. 
Meer info via www.sint-pieters-leeuw.be/uitpas

ACTIVITEITEN
met de UiTPAS



Blijf op de hoogte 

Zomeragenda
WATERHAPPENING
Attracties in het zwembad
@ Wildersportcomplex

VLAANDEREN FEEST
Gratis muziekfestival en
wandeling
@ Colomapark

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor
de hele familie:
zeepkisten

2 - 3
JUL

5
JUL

13
AUG

20
AUG

27
AUG

16
JUL

9
JUL

6
AUG

30
JUL

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor
de hele familie: verhalen

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor de
hele familie: loopfietsen en
frisbee

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor de hele
familie: fantasie en theater

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor de
hele familie: voorleesyoga

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor de
hele familie: film en live
muziek

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor de
hele familie: baseball

PICKNICK IN HET GROEN
Elke woensdag 11:00 - 15:00
Sportlaan 11, 1600 SPL
Gratis

PLEINTJESWERKING
12:00 - 15:00
Vorstsesteenweg
Ruisbroek
Gratis

PLEINTJESWERKING
Buurthuis 1601 organiseert
activiteiten

10 & 18 
JUL

23
JUL

25
JUL PLEINTJESWERKING

RUISBROEK JUMPT
Springkastelen

1 & 8 & 14
AUG PLEINTJESWERKING

Buurthuis 1601 organiseert
activiteiten

5 & 7
AUG

CAFE COMBINNE
Conversatietafel Nederlands
19 - 21 uur
@ LDC Meander 
Welzijnsweg 2, 1600 SPL

7
JUL

29 & 31
JUL CAFE COMBINNE

PICKNICK IN HET GROEN
Leuke activiteiten voor
de hele familie: buiten
spelen

29 & 31
JUL CAFE COMBINNE

Conversatietafel Nederlands
14 - 16 uur
@ De Groene Parel
A. van Cotthemstraat 110, 1600 SPL

Conversatietafel Nederlands
14 - 16 uur
@ LDC ‘t Paviljoentje
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek

CAFE COMBINNE
Conversatietafel Nederlands
14 - 16 uur
@ De Groene Parel
A. van Cotthemstraat 110, 1600 SPL

5 & 7
AUG CAFE COMBINNE

Conversatietafel Nederlands
14 - 16 uur
@  LDC ‘t Paviljoentje
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek

CAFE COMBINNE
Elke vrijdag 9:00 - 11:00
Bibliotheek Landhuis De Viron 
Zie agenda voor extra sessies
Info via WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/Ko6h02P1p1SLfMwuPGhT9R

