
DE VERBORGEN 
GESCHIEDENIS 
VAN MIJN VADER
Ken Kamanayo | België/DR Congo, 2016 (31 min.) 
Gesproken: Frans/Nederlands. Ondertiteld: Nederlands.

De vader van Ronny Mosuse kwam 
in 1964 als student (toen: ‘evolué’) uit 
Congo naar België. Hij trouwde met een 
Belgische en keerde nooit terug naar 
geboorteland. Waarom? Ronny Mosuse 
gaat op zoek naar zijn familiegeschiedenis 
in het land van zijn vader. Hij ontdekt 
dat het koloniale hoofdstuk zeer gevoelig 
ligt. “Het hele verhaal van mijn vader 
achterhalen was niet simpel. Hoe komt 
dat? Is het omdat de geschiedenis van 
mijn vader- en moederland ook vol 
ongemakkelijke waarheden zit? Is het 
daarom ook dat ze verborgen is? En zou 
dat dan meteen de reden zijn waarom 
ze, in alle stilte, lijkt te verdwijnen uit 
de handboeken geschiedenis van ons 
secundair onderwijs? Waarom blijft 
het moeilijk om een zo belangrijke 
gebeurtenis door te geven aan volgende 
generaties?” 

V
.U

.: 
G

U
ID

O
 C

O
N

V
EN

T
S,

 L
O

D
R

EE
F 

52
, 3

01
0 

LE
U

V
EN

 | 
FO

T
O

 C
O

V
ER

: M
A

R
IA

M
 A

L 
FE

R
JA

N
I ©

 K
R

IS
 D

EW
IT

T
E

ZONDAG 
29 APRIL 2018

 16:00
 5€ 
 OC DE MERSELBORRE

schaliestraat 2 
Sint-Pieters-Leeuw

info: 02 371 22 18
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

IN AANWEZIGHEID 
VAN RONNY MOSUSE! 
VOOR EEN NABESPREKING. 
EN WAT LIVE MUZIEK.
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